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Circus & theaterweek 

                                van 12 tot met 18 juli 2019 
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HOOG Geëerd PUBLIEK 

Mogen wij aan u voorstellen, 
onze fantastische circusartiesten 
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 HET BEGIN VAN DE LOL 
 

Aankomstdag, vrijdag 12 juli 

	

Eindelijk	was	het	zover,	de	Circus	en	Theaterweek	gaat	beginnen.	
	
Om	kwart	voor	één	kwamen	Erminia	en	Hilde,	de	reisbegeleiders,	aan	in	de	
Barendonk	in	Beers.		Het	bord	“	Welkom	Tendens’	zorgde	ervoor	dat	we	precies	
wisten	waar	we	moesten	zijn.	Het	was	een	groot	huis,	de	Vlaamse	Schuur	met	een	
gezellige	woonkamer,	eetkamer,	grote	keuken	en	een	mooie	tuin.		

	
Jos	was	er	als	eerste.	Daarna	Helen	en	
een	half	uur	later	kwamen	ook	Paul,	
Geert,	Emiel	en	Erna.	Iedereen	kreeg	
een	slaapplaats	en	het	uitpakken	kon	
beginnen.	Er	waren	twee	slaapkamers	
beneden	en	vier	boven.	Na	het	afscheid	
van	familie	en	vrienden,	hebben	we	
met	z’n	allen	koffie	en	thee	gedronken.	
Iedereen	stelde	zich	voor	en	we	hebben	
gevraagd	wat	iedereen	leuk	vond	om	
de	komende	week	te	gaan	doen.	De	
meesten	wilden	vooral	een	keer	gaan	
winkelen	en	kaarten	kopen	om	op	te	
sturen.	Dat	gaan	we	dan	ook	zeker	
doen.	

	
Daarna	was	het	alweer	bijna	etenstijd	en	is	Erminia	gaan	koken	en	hebben	wij	de	
koffers	verder	uitgepakt.	
Om	zes	uur	zijn	we	gaan	eten.	Erminia	had	heel	lekker	gekookt.	We	hebben	vis,	
aardappelpuree	en	bloemkool	gegeten	met	straciatella	pudding	als	toetje.	Iedereen	
heeft	gesmuld	en	alles	ging	op.	Na	de	afwas	hebben	we	gezellig	koffie	en	thee	
gedronken	en	later	ook	nog	een	borrel	met	lekkere	chips	en	hapjes.	
Miranda	kwam	om	negen	uur	aan	na	haar	werkdag	op	kantoor.	
	
Miranda,	Emiel,	Erna	en	Helen	hebben	nog	een	spelletje	memorie	gedaan	en	Emiel	
heeft	gewonnen.	We	gingen	op	tijd	naar	bed,	want	we	wilden	allemaal	fit	zijn	om	aan	
deze	leuke	vakantieweek	te	kunnen	beginnen.	
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Dag twee, zaterdag 13 juli 

Vandaag	zijn	we	om	acht	uur	opgestaan.	Iedereen	heeft	goed	geslapen.	Erminia	
had	de	tafel	al	gedekt	en	heerlijk	verse	koffie	en	thee	gezet	om	deze	dag	goed	
en	rustig	te	beginnen.	Emiel	was	als	eerste	aangekleed	beneden	en	genoot	
zichtbaar	van	zijn	kopje	koffie.	

Om	negen	uur	zaten	we	met	z’n	
allen	aan	een	heerlijk	ontbijt.		

Liesbeth,	de	eigenaresse	van	de	
Barendonk,	kwam	vrolijk	binnen	
lopen	met	een	pakketje	voor	ons	
allemaal.	Wat	een	verrassing,	
wat	zou	daar	nou	in	zitten?	Gauw	
maakten	we	het	pakje	open;	er	
zaten	allemaal	rode	
clownsneuzen	in!	Dat	past	goed	
bij	ons	circusthema.	Natuurlijk	

gingen	die	neuzen	meteen	op	en	hadden	we	gelijk	lol	met	elkaar.	Daar	wilden	we	
natuurlijk	mee	op	de	foto;	dat	was	lachen!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Als clown naar de zoo 
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Nadat	we	ook	een	lunchpakket	hadden	gemaakt,	waren	we	om	half	twaalf	klaar	om	
te	vertrekken	naar	Zooparc	in	Overloon.	We	zijn	met	het	busje	gegaan	en	om	kwart	
over	twaalf	kwamen	we	aan.	We	hadden	gelukkig	droog	weer	en	19	graden.	Een	
mooie	dag	voor	de	dierentuin.	Bij	aankomst	konden	we	meteen	naar	het	voederen	
van	de	leeuwen	gaan	kijken.	Nou,	die	lustten	wel	een	flinke	lap	vlees.	
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Om	één	uur	zijn	we	een	plek	gaan	zoeken	om	te	lunchen.	We	vormden	een	kleurrijke	
groep	met	onze	rode	neuzen,	vrolijke	slingers	om	onze	nek	en	de	gele	Tendens	
Vakantie	rugzakjes.	En	onze	zelfgemaakte	lunch	smaakte	heerlijk.	Na	de	lunch	liepen	
we	verder	door	het	park	zagen	we	nog	wasbeertjes,	giraffen,	dromedarissen,	apen,	
nijlpaarden,	slingerapen,	pinguïns,	tapirs	en	zelfs	een	kangoeroe	met	een	jong	in	de	
buidel.	Verder	nog	witte	tijgers,	leeuwen	en	struisvogels.	Van	al	dat	lopen	kregen	we	
trek	en	dorst	en	was	het	weer	tijd	voor	een	pauze	met	wat	lekkers.		
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Na	nog	een	uurtje	rondgelopen	te	hebben	in	de	dierentuin	wilden	we	graag	naar	huis.	
Maar	we	konden	de	uitgang	niet	goed	vinden.	We	waren	een	beetje	‘verdwaald’.	
Gelukkig	kon	een	medewerker	ons	de	uitgang	wijzen.	Daar	hadden	ze	een	leuk	
winkeltje	met	leuke	kaarten.	De	meesten	van	ons	hebben	daar	kaarten	gekocht	om	
naar	familie	en	vrienden	te	sturen.	
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Tijd	om	naar	huis	te	gaan.	Thuis	gekomen	heeft	Erminia	heerlijk	voor	ons	gekookt	en	
ons	weer	flink	verwend	met	een	heerlijke	maaltijd;	kipfilet,	rijst	en	sperziebonen.	Ook	
nu	ging	alles	op.	Als	toetje	hadden	we	fruit	met	slagroom.	En	bij	een	circus	hoort	
natuurlijk;	een	clown	en	zo	zag	het	toetje	eruit.		Dat	was	weer	smullen!	

Na	het	eten	hebben	we	met	z’n	allen	een	‘afruim-slinger	gemaakt	door	van	de	tafel	
naar	de	keuken	in	een	rij	te	gaan	staan	en	alles	wat	naar	de	keuken	moest	aan	elkaar	
door	te	geven.	Iedereen	deed	mee	en	het	was	leuk	om	te	doen.	Op	deze	manier	was	
de	tafel	snel	opgeruimd.	
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 oP NAAR HET CIRCUS 
 
 

Dag drie, zondag 14 juli 

	

Vandaag	zijn	we	weer	op	tijd	opgestaan.	Om	half	negen	zat	iedereen	aan	het	
ontbijt.	We	hebben	weer	een	lekker	en	uitgebreid	ontbijt	gehad.	Nadat	we	
allemaal	ons	lunchpakket	hadden	gemaakt	zijn	we	om	half	elf	op	pad	gegaan	met	de	
bus	naar	Bergen	op	Zoom	om	daar	een	voorstelling	van	Circus	Renz	bij	te	wonen.	Paul	
en	Helen	hadden	cd’s	meegebracht	om	in	de	bus	te	draaien.	Allemaal	Hollandse	Hits	
en	eenmaal	op	weg	waren	we	met	z’n	allen	heerlijk	aan	het	zingen.	De	stemming	zat	
er	goed	in,	klaar	voor	het	circus!	

Eerst	zijn	we	op	de	markt	van	Bergen	op	Zoom	een	terrasje	gaan	pikken.	Iedereen	
mocht	een	lekker	drankje	uitkiezen.		
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Na	het	terras	zijn	we	naar	de	circustent	gewandeld	en	hebben	we	kaartjes	gekocht.	
We	waren	op	tijd	daar	zodat	we	een	goede	plek	konden	uitkiezen	en	er	nog	tijd	over	
was	voor	de	lunch	voordat	de	acts	begonnen.		

	

	

De	acts	waren	heel	goed.	Er	waren	voorstellingen	met	paarden,	honden,	geiten,	
pony’s	en	zelfs	eenden.	Ook	was	er	een	act	met	jongleren	en	een	koorddanseres.	Een	
grappige	clown	heeft	wel	drie	keer	opgetreden.	Geert	vond	het	optreden	geweldig;	
hij	stond	zelfs	te	dansen.	De	hele	groep	heeft	zich	goed	geamuseerd	en	hebben	
allemaal	van	de	voorstelling	genoten.	Om	half	vijf	was	de	voorstelling	afgelopen.	
Miranda	heeft	de	bus	gehaald.	De	terugreis	duurde	weer	1,5	uur.		
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Wat een show 
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Dat is genieten 
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Op	de	terugweg	zijn	we	in	Sint	Agatha	bij	de	7	Dwergen	gaan	eten.	Iedereen	had	
kipsaté	met	friet	besteld	behalve	Helen	en	Hilde.	Zij	hadden	shoarma	en	een	
tonijnsalade.	Het	waren	grote	porties,	waar	we	flink	van	hebben	gesmuld.	Het	leek	
wel	of	we	uitgehongerd	waren,	maar	ja,	van	zo’n	hele	dag	in	het	circus	rondlopen	
krijg	je	ook	flink	trek.	Om	acht	uur	reden	we	weer	richting	huis.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Thuisgekomen	hebben	Emiel	en	Helen	nog	een	potje	kaart	gespeeld	terwijl	wij	met	
ons	allen	tv	keken	met	koffie	en	thee	erbij	en	later	zelfs	nog	een	lekker	drankje	met	
chips	erbij.	Het	was	een	leuke	dag.	Miranda	is	’s	avonds	laat	naar	huis	gereden	omdat	
ze	maandag	moest	werken	op	kantoor.	
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Een dagje chillen 
Dag vier, maandag 15 juli 

Na	2	dagen	op	stap	te	zijn	geweest,	mocht	iedereen	vandaag	zelf	weten	wat	hij	
of	zij	ging	doen.		

We	hebben	uitgebreid	ontbeten	om	half	
tien.	Sommigen	sliepen	lang	uit	en	anderen	
waren	weer	vroeg	beneden	in	de	woonkamer.		

Na	het	ontbijt	hebben	we	koffie	gedronken	
met	een	gebakje	en	cake	erbij.	Daarna	zijn	we	
naar	het	winkeltje	bij	de	receptie	gelopen	en	
hebben	daar	kaarten	gekocht	en	zijn	we	

kaarten	gaan	schrijven.	
’s	Middags	hebben	we	uitgebreid	geluncht.		
Erminia	heeft	worstenbroodjes	gemaakt	en	een	lekker	toetje	van	yoghurt	met	vers	

fruit.	Dat	was	weer	heerlijk	en	gezellig!	

Na	de	lunch	zijn	Paul,	Helen	en	Hilde	naar	Mill	gereden	om	
postzegels	te	gaan	kopen	voor	iedereen.	Daarna	weer	thee	
en	koffie	gedronken	met	z’n	allen.	

’s	Avonds	hebben	we	lekker	gegeten.	Erminia	heeft	
ratatouille	gemaakt	met	als	toetje	tiramisu.		

	

	

	

	

	

	

Miranda	kwam	om	half	acht	terug	en	kreeg	een	luid	applaus.	Dat	was	leuk	binnen	
komen	voor	haar	en	dat	zag	je,	een	smile	van	oor	tot	oor	op	haar	gezicht.	Ze	moest	
nog	eten	en	gelukkig	hadden	we	ook	voor	haar	nog	een	lekker	maaltje	bewaard.	De	
rest	van	de	avond	hebben	we	muziek	gedraaid	met	een	lekker	drankje	en	chips	erbij.	
Iedereen	heeft	het	lekker	rustig	aan	gedaan	deze	dag,	dat	hoort	ook	bij	vakantie	hè?!	
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HOLLANDSE HITS 
 

Dag vijf, dinsdag 16 juli 

	

Op	tijd	opgestaan	en	om	9	uur	zat	iedereen	aan	de	ontbijttafel.	

Na	het	ontbijt	heeft	Erna	kaarten	geschreven	en	de	rest	heeft	gedaan	waar	die	
zin	in	had.	Miranda	haalde	de	kisten	met	circusspullen	tevoorschijn.	Lekker	muziekje	
aan	en	kijken	of	we	een	paar	kunstjes	uit	het	circus	na	kunnen	doen;	het	leek	zo	
makkelijk	gisteren	zoals	die	circusartiest	speelde	met	de	diabolo,	maar	Miranda	bakte	
er	niks	van.	Dan	maar	Hoela	Hoepen;	2x	rond	draaien	ging	nog,	maar	dat	was	het	dan	
wel.	Helen	deed	ook	vrolijk	mee.	En	al	zijn	we	niet	zulke	topartiesten	als	in	het	circus,	
we	hadden	wel	veel	plezier	samen.	

Uit	de	verkleeddozen	heeft	diegene	die	dat	wilde	iets	feestelijks	uitgekozen	om	aan	
te	doen	of	op	te	zetten	voor	ons	optreden	van	vanmiddag	in	de	Elegast	in	Beek-
Ubbergen.	Want	als	een	echte	artiest	wil	je	natuurlijk	stralend	voor	de	dag	komen.	

Om	half	twaalf	hebben	we	al	weer	geluncht,	tomatensoep,	brood	en	yoghurt/vla,	
want	we	wilden	op	tijd	op	pad	om	naar	de	Elegast		te	gaan	waar	ook	een	groep	van	
Tendens	Vakanties	op	vakantie	was.		

Met	z’n	allen	in	het	busje		gingen	we	weer	zingend	op	weg	naar	de	andere	groep	van	
Tendens	Vakanties.	Daar	aangekomen,	hebben	we	eerst	gezellig	koffie/thee	met	koek	
gedronken	en	gegeten	samen	met	de	groep	van	Loes	en	Jac.	

Ondertussen	kwam	Rien	Salet,	een	zanger	van	Hollandse	Hits,	binnen.	Om	vier	uur	
begon	hij	te	zingen	voor	ons.	Hij	zou	maar	drie	kwartier	optreden,	maar	hij	vond	het	
zo	gezellig	dat	hij	meer	dan	2	uur	samen	met	ons	gezongen	en	gedanst	heeft.	De	
sfeer	was	super	en	bijna	iedereen	kon	wel	een	liedje	meezingen	en	sommigen	zelfs	
alle	liedjes.	We	hebben	gedanst	en	gezongen.		
Jos	heeft	‘Mama	Dominica’	voor	ons	gezongen,		
Helen	‘Als	sterren	aan	de	hemel	staan’,		
Paul	‘ik	heb	zo	waanzinnig	gedroomd’	en		
Emiel	‘dan	ga	ik	uit	mijn	bol’.	
En	samen	zongen	we	natuurlijk	uit	volle	borst	met	de	vele	Hollandse	Hits	mee.	
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KLAAR VOOR DE SHOW 
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ERNA & HELEN 
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Voetjes van de vloer 
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wat een sfeer 
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Sterren aan de hemel 
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Zingen en dansen 
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jos zingt dominica 
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waanzinnig gedroomd! 
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de stemming zit er goed in	
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Om	half	zeven	zijn	we	vertrokken.	We	zijn	bij	Eetcafé	de	Witte	in	Berg	en	Dal	gaan	
eten.	Jos,	Paul	en	Geert	hadden	saté.	Erna	en	Helen	pasta	met	spinazie	en	Jos	had	
varkenshaas.	Erminia	een	lamsstoofpotje	en	Miranda	en	Hilde	garnalen	met	rijst	of	
friet.	Het	eten	was	heerlijk,	de	stemming	opperbest	na	zo’n	mooi	feestje.		

	

	

Thuis	hebben	we	nog	een	toetje	chocoladepudding	gegeten.	Daarna	de	dvd	van	
Kruimeltje	gekeken	met	een	drankje	en	wat	lekkers	erbij.	Emiel	en	Helen	en	Miranda	
hebben	nog	een	potje	memorie	gespeeld.	Emiel	en	Helen	hebben	gewonnen,	
Miranda	bakte	er	niet	veel	van.		
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winkelen in uden 
 

Dag zes, woensdag 17 juli 

	

Alweer	de	laatste	vakantiedag.	Om	acht	uur	zijn	we	iedereen	langzaam	gaan	
wakker	maken.	Emiel	was	zoals	elke	ochtend	samen	met	Erminia	het	eerst	
beneden.		

Het	was	vandaag	heerlijk	weer	en	daarom	hebben	we	buiten	ontbeten.	We	hebben	
lekker	gekletst	met	een	leuk	muziekje	erbij.		

Daarna	weer	de	tafel	afgeruimd	met	de	“afruimslinger”.	Iedereen	gaat	dan	in	een	rij	
staan	en	dan	geven	we	een	voor	een	spullen	door	die	afgeruimd	moeten	worden.	Dit	
gaat	van	de	tafel	naar	de	keuken	totdat	de	hele	tafel	leeg	is.	Ondertussen	draaide	
Miranda	opzwepende	muziek	van	de	Snollebollekes	van	“links	naar	rechts”.	Jos	was	in	
de	mood	en	ging	heel	charmant	en	galant	door	de	knieën	om	voor	Helen	de	suikerpot	
en	de	koffiekannen	aan	haar	door	te	geven.	

	

	

Daarna	met	z’n	allen	in	de	bus	op	weg	naar	Uden:	
Lekker	winkelen!	

	

Na	2	winkels	vonden	we	het	al	weer	tijd	voor	koffie.	
Dit	keer	met	een	heerlijk	gebakje	(kersen,	aardbei	of	
appel).	Hoewel	koffietijd?	Sommigen	vonden	het	tijd	
voor	BIER!	Paul,	Jos,	Geert	en	Hilde	bestelden	bier.	
Maar	natuurlijk	wel	ALCOHOLVRIJ.	
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Daarna	weer	winkelen:	Helen	kocht	een	3	dubbele	cd	met	BBQ	hits.	Heel	toepasselijk.	
Geert		2x	woonwagen-hits-cd.	Paul	2	knuffels	en	Emiel	een	knuffel	met	een	cd	van	
André	Hazes.	Erna	een	prachtige	ketting	voor	haar	broer,	Erminia	2	paar	sneakers.	
Hilde	een	picnickbeker	en	Miranda	kaarten	en	een	spel.	Cd’s	vinden	was	lastig.	Jos	
wilde	nog	heel	graag	een	Toppers-cd	maar	deze	was	niet	te	vinden,	echt	jammer	Jos!	
Maar	gelukkig	vond	hij	wel	een	heerlijk	geurtje	voor	zijn	zus.	

Thuisgekomen	helpt	Helen	Miranda	altijd	mee	om	het	busje	weer	op	de	
parkeerplaats	neer	te	zetten.	Even	samen	een	rondje	over	het	terrein	en	dan	naar	de	
parkeerplaats.	

Rond	vier	uur	waren	we	thuis.	Lekker	worstenbroodjes,	een	bruine	bol	en	fruit	
gegeten.	Daarna	even	relaxtijd	voordat	we	de	BBQ	gingen	aansteken.	Hilde	kreeg	de	
BBQ	niet	goed	aan.	Gelukkig	kwam	Miranda	helpen	en	toen	lukte	het	wel.	De	kolen	
begonnen	goed	te	gloeien	en	kon	het	vlees	erop.	
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Gezellig	gebarbecued:	Worstjes,	hamburgers,	kipfilet	met	bietensalade,	groene	
salade	en	aardappelsalade	erbij.	De	bietensalade	en	de	groene	salade	heeft	Erminia	
gemaakt.		

Als	toetje	hadden	we	ijs	na:	mango	ijs,	karamelijs	en	een	boomstammetje	+	een	stuk	
meloen.		

Paul	heeft	nog	een	prachtige	toespraak	gehouden,	goed	gedaan	Paul!	Dank	je	wel!	

Iedereen	kreeg	een	placemat	en	een	rugzak	van	Tendens	mee.	Miranda	heeft	na	de	
BBQ	nog	een	vakantieherinnering	met	een	persoonlijk	toespraakje	uitgereikt	aan	
iedereen.	We	kwamen	samen	tot	de	ontdekking	dat	we	met	allemaal	KANJERS	op	
vakantie	waren.	Wat	een	leuke	en	gezellige	groep	waren	we	met	elkaar.	Iedereen	was	
heel	behulpzaam	en	erg	lief	voor	elkaar.	



	 30	

 
	

lekker & leuk 
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 de laatste dag 
 

Dag zeven, donderdag 18 juli 

	

’s	Ochtends	op	tijd	op.	Om	negen	uur	aan	het	ontbijt	en	daarna	de	tas	inpakken	
en	de	lakens	van	de	bedden	halen.	Om	elf	uur	kwamen	de	broer	en	schoonzus	
van	Geert	al	aan.	Zij	hebben	nog	even	koffie	gedronken	en	daarna	kwam	ook	de	zus	
van	Helen.	Jos	en	Paul	gingen	met	de	taxi	naar	huis.	De	broer	van	Erna	kwam	en	ook	
Emiel	werd	opgehaald.	Dat	was	alweer	het	einde	van	deze	leuke	vakantie.	Iedereen	
heeft	het	ontzettend	naar	z’n	zin	gehad	en	wij,	Erminia,	Miranda	en	Hilde	hebben	
enorm	genoten	van	en	met	jullie.	Het	was	een	leuke,	gezellige,	swingende	en	
zingende	vakantie	met	heerlijk	weer.		

	

	

	

 



	 32	

 tot slot, wist je dat..?? 
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